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‘SCHAATSEN AAN EN GAAN’

De eerste vorst en de baan op in Deventer.

WEISSENSEE 2024

Strijden voor de kilometers en invallende dooi.

CARNAVAL IN DE HESSENHAL

De polonaise op skeelers. 



DE EERSTE 
VORST VAN 

2024
Begin januari daalde de temperatuur in Nederland  
onder het vriespunt en dus begon het bij de schaats- 
liefhebbers al te kriebelen. Op sommige plekken 
kon worden geschaatst, zoals kleine plassen met 
natuurijs en opgespoten ijsbanen. Onze ijsmeester 
Henk hield de ijsbaan in Laag-Keppel nauwlettend 
in de gaten, maar helaas bereikte de ijsdikte niet de 
vereiste 8 cm die nodig is om verantwoord te kunnen 
schaatsen. Op andere plaatsen in de omgeving kon 
wel worden geschaatst en natuurlijk hebben we daar 
ook een aantal Hessenrijders op het ijs gespot, zoals 
op de uiterwaarden in Ellecom en op de ijsbaan in 
Doetinchem.

Lees ook het 
verslag van Hessen-

rijders Thijs en Henk 
over hun tocht op de 

Weissensee!



SCHAATSEN IN DEVENTER
5 januari verzamelden een enthousiaste groep Hessenrijders voor een schaatsuitje naar Deventer. We verzamelden 
rond 19.00 uur bij de Woordhof  om van daaruit gezamenlijk naar de Scheg in Deventer te gaan.Iedereen kon  
heerlijk een paar uurtjes rondrijden op de grote baan en of lekker oefenen op de binnenbaan met of zonder 
schaatshulp. De chocolademelk met slagroom aan het einde was een heerlijke afsluiting van deze gezellige avond. 

Meer foto’s vind je op 
hessenrijders.nl



WEISSENSEE 
26 JANUARI 2024 OM 7: 00 UUR…
Na de afgelaste tochten in 2022 (Corona) en 2023 (water/sneeuw op het ijs) is het eindelijk gelukt: Irene en Esmée 
Gosselink gaan aan hun AEW-tocht beginnen! Ze schaatsen voor KiKa waar ze in 3jaar tijd een mooi bedrag voor bij 
elkaar verzameld hebben. Onder andere door te schaatsen tijdens “de nacht van Eindhoven” waar ze allebei wonen. 
Henk Gosselink, afgelopen seizoen getraind in Deventer, is er in 2024 ook bij.

Doel van de training was om 200 km te volbrengen, maar…..we hadden geen rekening gehouden met een alterna-
tieve vorm van “hel van het noorden” ( 1963), namelijk “dikke dooi op de Weissensee”. Dolgelukkig dat er ’s nachts 
géén dooi was geweest (2 graadjes vorst?) zijn we de tocht optimistisch gestart. Tot 12 uur ’s middags liep de 
tocht voor ons allen zoals gepland en konden we een mooie slag slaan zoals we in Eindhoven en Deventer
geoefend hadden. 
Helaas ging het daarna rap minder: veel zon, flinke dooi! (iets van +8C) maakten dat het ijs veranderde in een  
brosse brei waar je met de schaatsen diepe groeven in maakte. Het ijs werkte als “ankers” op de ijzers die op  
onvoorziene tijdstippen “vast” sloegen. Van onze schaatstechniek bleef weinig meer over. 
Esmée heeft een unieke prestatie geleverd door niet één keer te vallen. Henk heeft dit ruimschoots gecompenseerd (niet te tellen). Het halen van het 200 km doel 

was voor ons op deze dag niet haalbaar. Van de meer dan duizend 
schaatsers die dag hebben uiteindelijk honderd schaatsers dit doel 
wel gehaald.
Ieder van ons is gestopt op het 
moment dat haar/hem het beste 
leek: doel niet gehaald, toch  
een leuke dag én 
’s avonds Blarenbal!

Groetjes,
Esmée, Irene & Henk

‘Volgende keer in 
Zweden? In ieder 
geval niet meer 

met dooi!’ 
- Henk



SAMEN EEN ERVARING RIJKER
Al een aantal jaren was ik voornemens om de Alternatieve Elfstedentocht te rijden op de Weissensee maar een druk 
gezin en een eigen bedrijf nemen ook hun tijd. Daarnaast ben ik een aantal jaren geleden behandeld voor hartritme-
stoornissen in het Radboud. Destijds vond de cardioloog het niet verstandig mee te doen. De gedachte bleef toch 
knagen en de conditie werd wat beter. Ik had mij daarom ingeschreven voor de tocht in januari 2023. Helaas ging 
deze niet door vanwege teveel sneeuw op het ijs. Inmiddels was onze dochter Fleur ook enthousiast geworden en 
hebben we in de zomer samen geskeelerd. 
De planning was om in januari 2024 samen een nieuwe poging te ondernemen. We beleven allebei erg veel plezier 
aan het schaatsen maar vanuit onze woonplaats Azewijn is het ruim een uur rijden naar Deventer. Met name de 
tijd om te trainen en de techniek moesten nog flink verbeteren. Met hulp van Wim en andere tips van Henk en Hans 
waren we toch redelijk voorbereid. Op woensdag 24 januari zouden we met de trein vetrekken vanuit Emmerich. 
Mijn ouders zouden voor de gezelligheid meegaan. Helaas staakten de Duitse machinisten precies die dagen en 
moesten we last minute met de auto gaan. We zijn op dinsdag vetrokken en hebben ‘s avonds overnacht in de buurt 
van Neurenberg. De volgende dag waren we om 15 uur bij het pension en hebben we het ijs verkend. Op donderdag 
hebben we een schaatsclinic gevolgd en hebben we de baan verkend. De vooruitzichten voor de vrijdag waren niet 
geweldig. Veel zon maar ook 8 graden. Om 7 uur begon de alternatieve en de prestatietocht startte om 8 uur vanwe-

ge de weersvooruitzichten. Vanaf 10 uur begon de zonkracht toe te nemen en met het uur werd het ijs zachter en werd het meer zwoegen. Ik ben rond 14 uur gestopt op 
100 km. Mijn dochter heeft tot 16 uur doorgeploegd en ook de 100 km volbracht. Een uitstekende prestatie. Ze is 14 jaar! 
Daarna hebben we een heerlijke schnitzel gegeten. 
De volgende ochtend zijn we weer naar Nederland 
vertrokken. Tegen de avond waren we thuis.

Thijs Schuurman

‘Ik zie het als een 
leerweek en een 

prachtige ervaring’ 
- Thijs



SCHAATSNACHT
IN DEVENTER

Hoi wij zijn Marlou en Laura,

Nadat wij vorig jaar mee hebben gedaan met de 
skeelertocht (25 km) leek het ons leuk om ook 
de 25 km van de schaatsnacht van Deventer te 
schaatsen. We kregen een transponder om onze 
enkel en die registreerde de 63 rondjes. Yessss 
behaald! 
Na afloop kregen wij een mooie medaille.

Sportieve schaats-groetjes,
Laura en Marlou



CARNAVAL IN DE HESSENHAL
Groep 1 en groep 2 hebben 9 februari enthousiast samen Carnaval/disco skeeleren gevierd. Ruim 30 
kinderen waren verkleed. Het was een super gezellig gebeuren. Er was muziek, sfeerverlichting, versiering 
en sport & spel. Na afloop was er in het sportcafé koffie/thee en voor de kinderen limonade en een broodje 
worst. Voor de organisatie vooral dank aan de dames Willeke en Veronique die het idee hadden en het vorm 
hebben gegeven.

Waarom verkleden we ons 
met carnaval? 

Bij feesten ging het er vroeger om 
dat iedereen gelijk was. Er waren 

bijvoorbeeld veel verschillen  
tussen arm en rijk. Om dit niet  
zo te ervaren tijdens feesten en 

partijen gingen mensen verkleed, 
zo was iedereen even gelijk

aan elkaar. 





De Hessenrijders
Opgericht: 25 november 1987

Bestuur:
Voorzitter	 Vacature						   
Secretaris	 Gerda Welt 	 06 43537197	 secretaris@hessenrijders.nl
Penningmeester	 Femke Vreman	 06 20206678	 penningmeester@hessenrijders.nl
Algemeen	 Henk Luesink	 06 23875615
	 Vacature

Ledenadministratie: 
Lia Baars, 06 20206678  ledenadministratie@hessenrijders.nl

Beheerder appgroep skeeleren jeugd:
Femke Vreman, 06 20206678

Activiteitencommissie contactpersoon:
Dineke de Bruin, 06 39796921, activiteiten@hessenrijders.nl

Redactie / kopij: 
Sabina Visser, redactie@hessenrijders.nl  
Wim van Hof
Vacature

Training:
Looptraining	 : Monique Weustenenk
Skeelertraining	: Wim van Hof, Frans Monchen, Harry van der Zijden (ondersteuning)

Skeelerlocatie:
De Hessenhal, Monumentenweg, Hoog-Keppel

Beheer ijsbaan Laag-Keppel:
Het bestuur van de vereniging (contactpersoon Henk Luesink) in samenwerking met vrijwilligers.

Website:  
www.hessenrijders.nl
webmaster/Content manager: Arjan Pool / Wim van Hof
  
E-mail:	
info@hessenrijders.nl
  

Het bankrekeningnummer (IBAN) van de Hessenrijders is:
NL 10 RABO 0315 0226 04 

Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.
Het winterseizoen is van 1 oktober t/m 31 maart. Het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september.
Opzegtermijn lidmaatschap (per jaar) is ten minste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar 

bij de ledenadministratie. Opzegtermijn training (per seizoen mogelijk) is 1 maand  
voor het einde van het seizoen. 

“De Hessenrijders, 
het hele jaar actief ”

Lid van de





HEB JE OOK WAT TE 
VERTELLEN?

Leuke verhalen, jouw ervaringen, vragen, 
tekeningen of foto’s zijn van harte welkom. 

Mail naar redactie@hessenrijders.nl


